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Welkom!
Wat een
verrassing!

Hoe gaat
het met je? Je ziet
er overstuur uit. Zal ik
thee voor je zetten?

1k
zeg geen nee
tegen een kopje
warme thee. .

Kun

je mein de
keuken helpen,
alsjeblieft?

Hier
is je thee

bedankt. Dat had
ik echt nodig.

Het Ja, het

was behoorlijk
onaangenaam. En jij?
Je was aan het
werk, toch?

was niet je
beste dag, neem

verhaal van een van
mijn studenten uit

Ja. Ik ben aan een
nieuw project
begonnen. Ik teken het
Syrié.

Wauw!
Dat moet ik
zien!

we zullen het
bekijken...
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Ga

je
klaarmaken! We
vertrekken!

kunnen we?
Hoor je het
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Ooooooohhhhh

Hier
zijn we, zoon.
Wees niet bang.
Hier zijn we.

We gaan door de
dorpen. We hebben nog
een reis van 4 uur te
gaan. Mijn vrienden
hebben me verteld dat
dit de veiligste route is.

Maar er is een probleem...

7 \ L

Eris
een stad op 1uur
afstand van hier. Daar
kunnen we een auto
vinden.

https://share.pixton.com/re40aib

Hoe

kunnen we
daar tberhaupt

komen?

Alweer?
Husain, heb je
de auto niet
gecontroleerd?

Wat
isernu
weer?

-

Uren later...

Een
auto! Het
zouden soldaten
kunnen zijn!
Verstop je!
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He,
wees niet
bang! Waar gaan
jullie heen?

dichtstbijzijnd
e stad.

Mijn naam is
Abbas. Ik woonde
hier vlakbij voordat
zij kwamen. Alles is
nu verwoest.
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Kom met
me mee. Het is
niet veilig. Soldaten
zijn in de buurt.

Nee, Husain.
Wat als hij
ook een
soldaat is? Je
weet wat er in
die kampen
gebeurt.

Waar
komen jullie

We komen vandaan?

uit Dimash. Onze
auto is kapot gegaan
buiten de stad.

Kijk naar Salah. Ze
heeft geen energie
meer om door te gaan.
We zijn allemaal moe,
Aisha. Hoe kunnen we
rusten? Waar?

Ik zie
dat jullie niet aan
het reizen zijn. Ik kan
jullie naar de grens
brengen.

Dank je.

Als je ons naar de
dichtstbijzijnde stad
kunt brengen, is dat

genoeg.

Ja,
je sliep. Ik wilde
je niet wakker
maken.
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Arme Hebben Dank
jongen, hoe heeft ze het gehaald? God, dat je
: higl'J dit allemaal Wat doen ze Laat Welkom, veilig bent

kunnen Ja, nu? me het je mijn lieve gekomen.
doorstaan? hetis vertellen. Toen ze schat.
j behoorlijk aankwamen...
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Waar
kom je
vandaan?
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Ik weet zeker dat je
niet eens een
burgerschap of

werkvergunning hebt.

Ik kan je niet
aannemen!

We kunnen
het geld niet zomaar
rondgooien. Dit is geen
liefdadigheid.

De dagen gaan voorbij.

Kun
je eraan
wennen?

Mensen wennen
uiteindelijk aan alles.
Maar ik ben al dagen op
zoek naar werk.
Niemand neemt me aan
omdat ik uit Syrié kom

We komen’s
ochtends om 8
uur en
vertrekken om
10 uur ’s avonds.
Ik betaal 50 lira
per dag.

50 Turkse
lira? Is dat niet te
einig? Dit is minder
dan 1,5 euro.

Ik ben Mahmut.

Ik ben een paar Ja, ik kom uit
maanden Syrié. Mijn
geleden uit naam is Husain.
Syrié gekomen. We wonen al

Ik denk dat jij een tijdje in het
ook uit huis van onze
Syrié komt. familie.

Dit is een kleine

stad, het is

moeilijk om hier Istanbul?

werk te vinden. Broeder, we

Zou je eraan kennen daar

denken om naar niemand. Wat

Istanbul te zouden we

verhuizen? doenin zo'n
grote stad?

Ik ga daar morgen
naartoe. Ik heb

daar neven. Denk
erover na, schrijf
mijn nummer op.

Dank je.
Maar het zal
moeilijk zijn om weer
te verhuizen.

https://share.pixton.com/re40aib

Jij
weet het beter,
Husain, mijn
broeder. Ga met
God.
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Het huis van tante
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Aisha,
we gebruiken ons
geld uit Syrié. lk
moet werken.

blijven.

Hoe kunnen
we naar Istanbul
gaan? We hebben daa
geen plek om te

Je
hebt gelijk,
Husain. Je hebt
gelijk.

Ik zal met vrienden
praten en zo snel

mogelijk gaan. Jij en
Salah zullen oké zijn.
Ik zorg ervoor.

Dagen in Istanbul

—

/\l/
N

\ —

Y 4

- -

3 maanden later

"/

Geniet
van het
huis.

Istanbul busstation

https://share.pixton.com/re40aib
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Het huis van leraar Faruk.
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Toen Aisha en Salah naar
Istanbul kwamen, werd de
familie weer herenigd. Ze
hadden niet alles wat ze
nodig hadden, maar ze
hadden behulpzame buren.

God
zegene u,
wat aardig
van u.

Hetis
een genoegen. lk
hoop dat jullie het
lekker vinden.

Echter, er waren mensen die hen op een vreemde
manier aankeken. Ze voelden zich vaak buitengesloten.

Salah veel
problemen op school
omdat hij geen Turks
sprak.

AHAHAHAHAHAHA

Moge
God je
gedachten helder

maken, mijn

Oké
mam, oké.
Laat me
gaan.

7 jaar later

Hoe gaat
het, mevrouw
Aisha? U bent het hier

gewend
geraakt, toch?

Met dank aan
God, leraar. We
zijn eraan
gewend geraakt.
Met uw hulp en
die van onze
buren natuurlijk.

Maar dit is niet onze
thuisstad. U weet, sommige
bloemen groeien niet op
bepaalde grond. Wij zijn die
bloemen. Een deel van ons
blijft altijd verdrietig.
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Hoe
gaat het nu
met hen? Wat
doen ze nu?

Ze plannen om
naar het
buitenland te
gaan voor
behandeling.
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Arme
jongen. Heb je
laatst nog iets van
hen gehoord?

Ja. We
praten zoveel we
kunnen over de strips
van het project.

Met
Salah gaat
het goed.
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